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Bijlage 1. Domela Nieuwenhuis-lezingen

Jan Juffermans, Naar 'Footprint Justice'.

Jan Donkers, Provo een halve eeuw later

Bert Altena, Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, de Eerste
Wereldoorlog en het antimilitarisme

Lieske Tibbe, Kunst en anarchisme omstreeks 1900

Willem Frijhoff, Platte geesten. De duurzame gevolgen van gedachteloos
bezuinigen

Theunis Piersma, Cultuurnatuur, het tegendraadse denken van Domela, en het
lege land van Braks en Bleker

Mineke Bosch, Historische waardigheid: Frederike van Uildriks en het debat over
de canon van Nederland

Marli Huijer, De zachte kracht van de dialoog

Hans Ramaer, Anarchisme in Domineesland

Cees Hamelink, Over terrorismebestrijding en de rechtsstaat en mensenrechten en
over de vraag hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden

Hans van den Bergh, Is een president dan zo leuk?

Fred van der Spek, De keuze tussen principe en compromis in de politiek

Hans Visser, Anarchisme als bron van inspiratie

Lolle Nauta, Wereldburgerschap

Flip Bool, Grafische vormgeving en engagement in het interbellum

Homme Wedman, Domela’s erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek

Rudolf de Jong, Wim Harms, Orde!


